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Deuteronomium 24:17-22 — Lucas 14:1-14

Gemeente van onze Heer,

Eigenlijk hebben de verhalen die we lazen nauwelijks uitleg nodig. Het is glashelder wat bedoeld is.
Maar het lijkt vooral ‘wet’ te zijn, vanmorgen, moralisme: dit moet, dat mag niet. Nou, er zit nog
meer in, daarvoor moet u wel even geduld hebben. Luister maar.

In het evangelie gaat Jezus ergens eten, een van de notabelen heeft hem uitgenodigd. Het is sabbat,
en op de sabbat nodig je gasten uit, kom je tot rust, ben je bezig met de wezenlijke dingen van het
leven, geloof, God. Maar het zal ook niet, daar komt iemand binnen die Jezus’ hulp nodig heeft.
‘Waterzucht’, vocht vasthouden, wij kennen het als een symptoom van hartproblemen. Een over-
drachtelijke betekenis, zoals bij blind, of doof, of verlamd, kan ik niet vinden, ik houd het erop dat
Lucas een ziek mens bedoelt, en het ‘wat’ er niet toe doet: het draait om de sabbat.

Jezus heeft al eerder genezingen op sabbat gedaan (Lucas 6:6-11; 13:10-17), en daarop kreeg hij
kritiek; nu pakt hij het anders aan. Hij legt de vraag ‘Mag deze man wel of niet genezen worden’ aan
het gezelschap voor: ‘Wat zouden jullie doen?’ Interessant wat er dan gebeurt: er valt een oorver-
dovende stilte. Ze zitten ermee omhoog, en dat snap je! Het is één ding om die al-te-vrij-denkende
prediker uit Nazaret te kritiseren als ‘ie weer eens de randen van de joodse wet opzoekt. Maar het is
heel iets anders om deze zieke man in z’n gezicht te zeggen ‘Nee, jou genezen, dat mag niet. Daar
moet je morgen maar voor terugkomen’. Dat krijgen ze niet over hun lippen, en dat pleit voor ze want
dat laat zien dat ze hun menselijkheid niet kwijt zijn. Maar Jezus toestemming geven voor een
genezing op sabbat, nee, dat gaat dan weer te ver.

Jezus verbreekt de stilte en geneest de man. Dat krijgt nauwelijks aandacht, dat gebeurt gewoon.
Jezus maakt z’'n punt nog wel even: een kind, en zelfs een dier, zou je uit de put halen als het erin viel,
ook op sabbat. Dus moeten we deze man nou nog slechter behandelen dan een dier, door ‘m zijn
genezing te ontzeggen? Daar zou wel iets tegenin te brengen zijn, want het is inderdaad toegestaan,
zelfs verplicht, de sabbat te verbreken als er een leven gered moet worden, van mens of dier. Dus
kind of rund uit de put halen op sabbat, dat moet. Maar deze waterzuchtige man, die kan toch wel
een dagje wachten? Volgens de Joodse wet is erover te discussiéren, en toch zwijgen ze opnieuw,
want die man staat nog op hun netvlies, die mens in nood. Hij hoort er ook bij.

Daarmee hebben we het thema te pakken van deze zondag: je mag erbij horen, je mag meedoen, en
de laatsten zelfs het eerst.

Ja, die eerste en die laatste plaatsen, daar weten we in de kerk alles van. Bescheidenheid, dat is
onder ons een belangrijke deugd, toch? Die we oefenen we in de kerk volop: niemand gaat vooraan
zitten, veel kerken vullen zich van achteren naar voren, zodat de laatsten die binnenkomen auto-
matisch vooraan komen te zitten! Maar zouden we zo het gebod vervuld hebben...?

Zonder gekheid: vooraan staan, de eerste plaats innemen, dat is best ingewikkeld. Ik lees Jezus’
woorden als een oproep om je ego, je ‘Dikke Ik’, nu eindelijk eens thuis te laten. Er wordt een hoop
ellende aan gericht door mensen die voordringen, niet alleen in de rij bij de supermarkt, maar overal
in de samenleving. De oproep van Jezus maant tot zelfreflectie: ben ik wel zo belangrijk als ik denk?
Neem ik niet te veel ruimte in, waardoor ik anderen wegdruk? Moet ik wel altijd haantje de voorste
zijn, die ene gevatte opmerking maken, een ander te vlug af zijn met mijn reactie?

Maar er zit ook een andere kant aan het verhaal. Er zijn ook mensen die zich die bescheidenheid al

helemaal eigen gemaakt hebben. Opvoeding? Karaktereigenschap? Mensen die van nature die mate
van verlegenheid hebben, die zou ik zeker niet willen aanraden om daar nog een schepje bovenop te
doen op grond van het evangelie! Als jij zo iemand bent, dan kan het heel goed zijn dat jouw levens-



opgave juist is, juist wel die stap naar voren te doen, je plek in te nemen, niet bescheiden achteraan
te blijven staan, je licht niet onder de korenmaat te zetten — ook dat is evangelie! Ik ken er velen voor
wie dat geldt: ze worden over het hoofd gezien, hun bescheidenheid wordt aangezien voor ‘Die heeft
toch niks in te brengen’, en als ze niet zelf die stap naar voren doen, dan blijft dat zo. Daarmee missen
we belangrijke inbreng, en mist zo iemand de mogelijkheid om tot bloei te komen.

Het gaat erom dat jedereen tot z'n recht komt, en dat vraagt van iedereen inzet, maar verschillend:
van sommigen om ruimte te geven, een stapje terug te doen, van anderen, om juist uit de schaduw te
stappen en zich te laten zien. En uiteraard geen valse bescheidenheid: achteraan gaan staan in de
hoop en verwachting dat je naar voren geroepen wordt, en dan sikkeneurig worden als dat niet
gebeurt...

Voor iedereen een plaats: inclusiviteit! Ja, ik weet het, het klinkt heel 21°-eeuws en woke zelfs, maar
volgens mij staat het er, ik kan er niet omheen. In een volgende eeuw zullen ze wel weer andere
accenten zetten en anders lezen, maar wij lezen het nu en dan resoneert er die inclusiviteit, waar we
het veel over hebben en waar nog steeds een groot probleem ligt.

Dat heeft ook te maken met de laatste scéne: Jezus die ons aanraadt om niet onze familie en
vrienden, maar armen en gebrekkigen uit te nodigen. Moet dat nou? Het komt dicht bij het voorstel
dat ik een poos geleden in de krant las: iemand wilde dat restaurants heel anders te werk zouden
gaan, en alle mensen die binnenkwamen random in groepjes bij elkaar zouden zetten. Veel leuker: je
komt nog eens andere mensen tegen, met andere verhalen, je verbreedt je horizon, ontmoet die
sociale lagen of culturele groepen die je anders nooit tegenkomt. Dat had de schrijver vers bedacht,
maar het leek sprekend op Jezus’ idee. Toch werd ik er niet enthousiast van, moet ik eerlijk bekennen.
Ja, gemeentemaaltijden, prima, maar soms heb ik er helemaal geen zin in om met vreemden kennis
te maken, en juist ontzettend veel zin om met goede vrienden of familie die ik lang niet gezien heb,
samen te eten en bij te praten. Mag dat dan niet?

Ik denk dat het om iets anders gaat: om verscholen discriminatie, ook in het klein. Ik kan het nu wel
vertellen, het is lang genoeg geleden: ooit was de handwerkclub hier in groepjes ingedeeld die nauw-
keurig de sociale gelaagdheid van Middelburg weerspiegelden — zo vertelde iemand mij. En toen haar
man flink promotie maakte, en zij schertsend opmerkte dat ze ‘nu zeker wel bij groepje één mocht’
keek iedereen geschokt en werd er angstvallig gezwegen: dat dééd je niet, zo'n mechanisme aan de
kaak stellen. Blijkbaar was dus waar! Anders was het wel weggelachen... Ik geloof dat Jezus precies
dat doet: het mechanisme van onze verborgen voorkeuren aan het licht brengen, het denken in ons-
kent-ons, en ‘ons soort mensen’.
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Het leukste heb ik voor het laatst bewaard: het stukje uit Deuteronomium. Dat lijkt nog makkelijker
dan het andere: prozaisch, een regel zonder veel diepgang, maar pas op.

Ging het bij Jezus om sociale interactie tussen mensen, de Thora denkt basaler, denkt allereerst aan
het sociaaleconomische. Dat kon wel eens heel nuttig zijn voor ons: wij denken graag na over luxe-
problemen, inclusie, elkaar voor laten gaan, maar er zijn mensen die (iberhaupt al moeite hebben om
rond te komen, en die sowieso bij alles achteraan komen.

Maar ook dan gaat het om inclusiviteit. Het is een simpele regel die hier beschreven wordt: geen
winstmaximalisatie. Genoeg is genoeg. De opbrengst van je land, daar moet je het mee doen, en
letterlijk de randjes opzoeken, het onderste uit de kan willen hebben, dat hoeft niet: wat over is, is
voor wie het nodig heeft. Dit was de sociale voorziening in Israél, het recht op aren lezen en het recht
op naplukken van de olijven is voor de armen. We kennen natuurlijk het verhaal van Ruth en hoe zij
daar gebruik van maakt. En met alle recht, want het is bedoeld voor de sociaal zwakkere, de vreem-
deling voorop. Dit recht is niet beperkt tot het eigen volk, hier mag iedereen meedoen.

Houden wij ons daaraan? Hmm, tot op zekere hoogte. Vergeleken met andere landen in de wereld
heeft Nederland een sociaal vangnet dat er nog steeds mag wezen. Ook daar zitten gaten in, er valt
wel eens iemand doorheen en soms hele groepen en daar moet je wat aan doen, met maatwerk.
Maar dat sociale vangnet is wel bedreigd, en de vreemdeling was toen en is nu een probleem.
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Als je ziet hoe aan de andere kant van de oceaan al het sociale wordt weggesnoeid, en er een kille
samenleving overblijft van ‘je moet jezelf maar redden’, dan slaat je de angst om het hart want wat
daar gebeurt waait vaak naar ons over. Alle reden om heel waakzaam te zijn en het sociale karakter
van onze samenleving te bewaren en waar mogelijk te versterken. Hoe dat moet, en waar het geld
vandaan moet komen, die vraag hoort bij politici thuis.

Maar de vraag voor hier is, waarom je dat zou doen. Die vraag is belangrijk, en daar geeft ons verhaal
een antwoord op. Dat antwoord klinkt twee keer in onze lezing, opdat we het maar niet vergeten:
‘Doe dit — wees goed voor wie het moeilijk heeft — omdat je zelf slaaf geweest bent in Egypte.’

Dat is niet letterlijk zo. In Deuteronomium is juist de generatie die nog de slavernij in Egypte had
meegemaakt, uitgestorven. We hebben te maken met de generaties daarna. Sterker nog, het boek is
eeuwen later geschreven en bedoeld voor mensen van veel latere generaties. En toch zegt de tekst: je
was zelf slaaf in Egypte. Denk aan de Pesachviering, waarvoor de instructie zegt: je moet het vieren
alsof je zelf uit Egypte was uitgetrokken. Dat heb je achter je, dat bepaalt je identiteit en wie je wilt
zijn, als volk.

Net zoals wij zeggen dat we in 1945 bevrijd zijn van de tirannie van het nazisme. We? Er zijn er nog
onder u die dat meemaakten, maar u moet ruim boven de 80 zijn om daar eigen herinnering aan te
hebben. En toch zeg ik het ook na: het is ook mijn geschiedenis geworden, een collectieve geschiede-
nis. En die is van levensbelang: als je jezelf kunt voorstellen dat je knecht, slaaf zou zijn, als je jezelf
kunt voorstellen dat je moest leven onder een onmenselijk, verdrukkend regime, dan zegt dat iets.
Dan moet je je ook kunnen inleven in mensen die nu geknecht zijn, mensen die nu gevlucht zijn voor
verdrukkende regimes die er helaas nog in overvloed zijn.

Daar ligt de spiritualiteit van deze wetsregels. Het zijn niet zomaar regels van ‘Dat moet, want ik,
Mozes, namens God, zeg het je’. Het zijn regels die je bepalen bij het feit dat het ook anders had
kunnen zijn, dat jij nu ook arm had kunnen zijn en aren moest lezen, dat jij nu ook vluchteling zou
kunnen zijn. De mogelijkheid, je te verplaatsen in de ander die in een benarde situatie zit, die maakt
ons mens. Die maakt dat wij ook in ons hart ruimte kunnen maken voor die ander, en hem en haar
ook een deel van leven kunnen gunnen, een plaats aan de tafel. Dit is precies wat het grote gebod, ‘Je
naaste, als jezelf, liefhebben’, wil zeggen, want dat ‘als jezelf’ moet je zo begrijpen. Niet, ‘liefhebben
net zoals je jezelf liefhebt’ (alsof je jezelf dus eerst lief moet hebben, daar maken mensen hele diep-
zinnige verhalen van maar dat staat er niet). Nee: je naaste liefhebben, die is zoals jij! Die er net zo
eentje is als jezelf: ook een mens die behoefte heeft aan een dak boven haar hoofd, een arm om hem
heen, eten en veiligheid.

Hou dat vast, en bedenk dat we de diepgang dus vandaag uit het Oude Testament halen, uit de Wet.
En er is nog meer, dat ik u tot slot niet wil onthouden, en dat gaat over die vergeten schoof. Want dat
niet nalopen van je olijven, dat kun je doen, of liever laten. Maar die vergeten schoof, die je niet mag
komen halen? De Joodse traditie vertelt daarover het verhaal van een man, die alle 613 ge- en ver-
boden van de Thora had gehouden, op dit gebod na. Hij vergat namelijk nooit een schoof, dus kon hij
het gebod niet vervullen — een schoof opzettelijk op het land achterlaten is immers geen vergeten,
dat telt niet. En hoe gaat dat met vergeten? Hoe meer hij zijn best deed om een schoof te vergeten,
des te minder lukte dat. Tot het hem op een dag, vele jaren later, toch overkwam. Hij vergat een
schoof, en vervulde met grote vreugde het gebod, door ‘m niet te gaan halen.

Daar zit een diepe gedachte in, zeggen de rabbijnen: de vervulling van de Thora heb je niet in de
hand, die moet je geschonken worden; en die wordt soms gedaan door juist niets te doen. En wie
hebben er baat bij: precies, de armen. Waar dat gebeurt is het Koninkrijk niet ver weg.

Amen.



